QUIS UT DEUS?

DE H. COMMUNIE IN DE HAND OF OP DE TONG?

Van deze teksten hebben vurige, onbaatzuchtige apostelzielen duizenden folders verspreid over geheel het Vlaamse land. Het resultaat is schitterend! Duizenden gelovigen verzaakten spontaan aan de onwaardige handcommunie en communiceren opnieuw eerbiedig op de tong en waar het nog mogelijk is, geknield.

Zij weigeren de H. Hostie te ontvangen uit niet gewijde handen zowel van mannen als van vrouwen en kloosterzusters. Alleen uit gewijde handen van de priester en diaken mag men de H. Communie ontvangen, zo was en is nog steeds de leer van de H. Kerk.

                                                                                     * * *

Door iets voortdurend te zien gaat men het op de duur aanvaarden (Sint-Augustinus). Dat is kuddegeest!  Wij weten ook dat woorden wekken, maar voorbeelden trekken. Dat weet satan ook en maakt er sluw gebruik van om ons geloof in Jezus werkelijke tegenwoordigheid in de H. Eucharistie af te zwakken en zo totaal te doen verdwijnen. Om dit doel te bereiken hebben de modernisten, verblind door satan de handcommunie ingevoerd en verkondigen nu dat die tegenwoordigheid niet werkelijk maar symbolisch is. Voor hen is de H Hostie al een brood dat men in de hand mag ontvangen of zelf nemen mee naar huis nemen en aan de anderen uitdelen.

Wat is de ware leer van de H. Kerk ter zake, waaraan geen enkel Concilie ooit iets veranderd heeft?

Kijk de Catechismus van onze Belgische Bisschoppen na uitgegeven in 1954. Lees aandachtig blz. 81 tot 86. U vindt er zestien vragen en antwoorden over de H. Eucharistie.

o.a.  vraag 385 : Wie is tegenwoordig in de H Eucharistie?
In de H. Eucharistie is Jezus-Christus zelf waarlijk en wezenlijk tegenwoordig, met zijn godheid en zijn mensheid, met zijn ziel en zijn lichaam, zoals Hij nu verheerlijkt in de hemel is.

Vraag 400: Wat is er nodig om waardig te communiceren?

Om waardig te communiceren moet men in staat van genade zijn (geen doodzonde op zijn geweten hebben) ook moet men minimaal één uur vóór de communie niets gegeten, noch alcoholische dranken genomen hebben.

De H. Paus Plus X schrijft in zijn Grote Catechismus , Hoofdstuk IX paragraaf 4: Hoe moet men communiceren?

« Om de H Communie te ontvangen moet men geknield zijn, het hoofd een weinig opgeheven de ogen eerbiedig gekeerd naar de H Hostie de mond genoeg geopend en de tong vooruit gestoken tot op de onderste lip. Men moet het communiekleed zo openhouden, dat daarop de H. Hostie zou terecht komen, moest ze vallen. Indien de H. Hostie aan het gehemelte zou plakken moet men ze met de tong losmaken maar nooit met de vinger »

Dat zegt een heilige Paus, als plaatsbekleder van Jezus, het zijn woorden hem door Jezus zelf ingegeven. Het is een veroordeling van de nu ingevoerde heiligschennende handcommunie! Alleen geconsacreerde handen van de priester en de diaken mogen het Lichaam des Heren aanraken.

De bewering van de modernisten, dat de handcommunie bij de eerste christenen algemeen in gebruik was tot de jaren 1000, is een brutale, duivelse leugen, tegengesproken door de Kerkgeschiedenis! 

Ziehier onweerlegbare bewijzen:
-  De H Sixtus (Paus van 117 tot 126) verklaart dat alleen de priesters en diakens gerechtigd zijn de H  

   Mysteries aan te raken 
-  De H. Justinus (100-166) verklaart dat alleen de priesters en de diakens de H Communie mogen  

   uitdelen en naar de zieken dragen.
    Bij uitzondering, gedurende de vervolgingen, mochten sommige gelovigen de H. Eucharistie in hun 
    huis bewaren en uitdelen aan de zieken: dit echter alleen, wanneer er geen priesters of diakens in   

    de streek waren.
    In het jaar 313 bij het decreet van Milaan dat de godsdienstvrijheid afkondigde werd deze  

    toelating  ingetrokken.
-  De H Damasius (Paus van 360 tot 384) verbiedt het Goddelijk Voedsel in huis te bewaren.
-   Het Concilie van Saragossa (380) spreekt de banvloek uit tegen hen die voortaan het H. Sacrament  

    blijven behandelen zoals gedurende de vervolgingen.
-  Het Concilie van Tolédo (400) doet hetzelfde.
-  De H. Stetanus 1 (Paus van 254 tot 257) verklaart dat de leken zich niet de bevoegdheid van de  

    priesters mogen toeëigenen.
-  De H. Eutychiaan (Paus van 275 tot 283) wijst de priesters op hun plicht de H. Communie zelf naar 
   de zieken te dragen en dit niet te laten doen door de gelovigen.
-  De H. Gregorius t (Paus van 590 tot 604) legde de H. Hostie altijd in de mond van de 
    communicanten en eiste hetzelfde van zijn priesters.
-  Het Concilie van Constantinopel (692) zegt hetzelfde en bedreigt met ex-communicatie diegenen,  

    die zichzelf de H. Communie toereiken (handcommunie).
-  De H. Thomas van Aquino, kerkleraar, zegt dat alleen de geconsacreerde handen van de priester  

    het H. Sacrament mogen aanraken.
-  H. Paus Pius X, Catechismus, +1914  Op het ogenblik dat men de H. Communie ontvangt moet  

    men knielen en op de tong te communie.
-  H. John Fischer, kardinaal en martelaar, +1535 Tijden van bloei of verval in de geschiedenis van de  

    Kerk waren altijd verbonden met de wijze waarop de Heilige Eucharistie benaderd werd.

-  Paus Paulus VI zegt in zijn encykliek « Mysterium Fidei » (1965) o.a.:
    De manier om de H Communie uit te delen moet behouden blijven, niet alleen omdat zij een   

    eeuwenoude traditie achter zich heeft, maar vooral omdat zij de diepe eerbied van de gelovigen   

    voor de H. Eucharistie uitdrukt.

    Deze eerbied toont zeer goed aan, dat het hier niet gaat om brood en wijn, maar om het Lichaam   

    en Bloed van de Heer. Deze eeuwenoude uitreiking van de H. Communie waarborgt de nodige 
    waardigheid en eerbied en sluit alle gevaar voor ontheiliging uit.
    Paus Paulus VI keurt de handcommunie af en geeft zelf de H. Communie altijd op de tong, nooit in  

    de hand! Is dat geen vingerwijzing voor onze priesters en voor alle gelovigen?
-  Paus Johannes Paulus II, 1980 De Heilige Instellingen aanraken is een privilege van de Gewijden.
-  H. Moeder Teresa van Calcutta, 1998  zegt het grootste kwaad in de crisis van de Kerk is de  

    moderne vorm van het ontvangen van de H. Communie: staande op de hand.

- De overgrote meerderheid van de Bisschoppen is ook van oordeel dat er niets mag veranderd 
   worden aan de eerbiedige manier van communiceren op de tong.

-  Mgr. Guido Marini, pauselijk ceremoniemeester, Osservatore Romano, 26 juni 2008
    Het geknield en op de tong ontvangen van de Communie laat de waarheid van de Werkelijke 
    Tegenwoordigheid in de H. Eucharistie duidelijk naar voren komen, helpt de eerbied van de  

    gelovige en introduceert gemakkelijker de zin voor het mysterie… het is urgent de heiligheid van  

    het Sacrament te benadrukken en te ontdekken.
HET CONCILIE VAN ROUEN (rond 650) is nog strenger en voorziet zware sancties tegen de priesters die de geconsacreerde H. Hosties in de handen geven van de gelovigen. Deze priesters moeten ontzet worden uit hun ambt. Zij moeten van het altaar verwijderd worden, zegt dit concilie.
HET CONCILIE VAN TRENTE zegt dat diegenen, die de H. Vaten (kelk-ciborie-remonstrans enz.) aanraken zonder er toe gemachtigd te zijn heiligschennis begaan omdat die gewijde voorwerpen in aanraking zijn geweest met het Lichaam des Heren. Hoeveel groter is dan de heiligschennis van diegenen die Jezus zelf in hun handen nemen?
De voorstanders van de onwaardige handcommunie beweren dat Paus Paulus VI voor België de toelating tot de handcommunie gaf. Werd die toelating dan gegeven voor alle landen van de wereld? Schier overal immers, werd door de modernisten onder hetzelfde voorwendsel, de handcommunie ingevoerd.

Wie aandachtig de geschriften leest van Paus Paulus VI: zijn Credo van het volk van God », zijn encycliek « Mysterium Fidel » over H. Eucharistie enz..., kan niet aannemen dat hij de toelating heeft gegeven. 't Is totaal uitgesloten!
Mijn brave mensen, die U, ter goedertrouw, liet verleiden tot de onwaardige handcommunie, kom tot bezinning!

Gij handelt tegen de leer van de H. Kerk, tegen de uitspraak van onze H. Vader Paulus VI, de plaatsbekleder van Jezus, dus tegen de wil van Jezus zelf.

Keer terug tot de ware leer van de H. Kerk. Ontvang opnieuw de H. Communie zoals de grote heilige Paus Pius X het voorschreef.

Werkt niet langer mee het geloof in Jezus' werkelijke tegenwoordigheid in de H. Eucharistie af te breken door de oneerbiedige handcommunie. Geef weer het goede voorbeeld. Ontvang de H. Communie met eerbied op de tong, gegeven door een priester of een diaken. Niemand anders heeft het recht het Lichaam des Heren aan te raken. Dat was en is nog altijd de ware leer van de H. Kerk.

Lees wat volgt en oordeel zelf.

MEMORIALE DOMINI » 29 mei 1969: « Gezien de gewichtigheid van het onderwerp en de waarde van de ingeroepen argumenten, heeft de Paus er niet aan gedacht de traditionele manier om de H. Communie aan de gelovigen uit te delen te moeten veranderen. De H. Stoel wakkert vurig de Bisschoppen, priesters en gelovigen aan nauwkeurig de wet te eerbiedigen, die ALTIJD in gebruik blijft en opnieuw wordt bevestigd ».

De Bisschoppen die de handcommunie toegestaan hebben, werden verzocht hierover een uitgebreid verslag naar Rome te sturen, dat dan zal oordelen of deze nieuwigheid nog langer kan geduld worden.

Hebben zij dit gedaan? Kregen zij toch die toelating? OP WELKE DATUM?

Door welk authentiek pauselijk document ondertekend door Paulus VI? In ieder geval verviel die zogenaamde toelating dan op 26 maart 1970.
Zie het NIEUW ROMEINS MISSAAL 2de uitgave.

Art. 80 bepaalt de voorwerpen die moeten gebruikt worden in de H. Mis o.a. de communiepateen voor de gelovigen (voor de handcommunie gebruikt men toch geen communiepateen !).

Art. 117 beschrijft de manier van communiceren: « De priester biedt de H. Hostie aan de gelovige aan en deze houdt de pateen onder de kin en ontvangt zo het H. Sacrament ». Dus de Heilige Communie op de tong!
Het Vaticaans document « LITURGICAE INSTAURATIONES » 5 september 1970 is nog duidelijker:

Art. 12. « WAT DE HEILIGE MIS BETREFT: ALLE TOELATINGEN OM EXPERIMENTEN TE DOEN MOETEN AANZIEN WORDEN ALS ZONDER WAARDE, ZONDER KRACHT». (klaarder kar, het niet!!!!)

De handcommuniekanten, die beweren hierdoor te gehoorzamen aan de geestelijke overheid, vergissen zich. Nooit werd door één enkele Paus of Bisschop het bevel gegeven dat de gelovigen rechtstaande en zonder te knielen het Lichaam des Heren in hand moeten ontvangen. Hoe kan er sprake zijn van gehoorzamen, waar er geen gebod geweest is?

De Rooms Katholieke Kerk werd gesticht door Jezus zelf, de tweede Persoon van de Heilige Drievuldigheid. De Paus is de wettige opvolger van Petrus, de plaatsbekleder van Jezus Christus. Als opperhoofd van de H. Kerk heeft hij het teergezag. Hij alleen verkondigt de ware leer, die hij uit de H. Schrift - Oud en Nieuw Testament -' de eeuwenoude traditie van de Kerk, de uitspraken van de concilies en van zijn heilige voorgangers in het leergezag. Hij geeft die leer door aan de Bisschoppen, de opvolgers van de apostelen, die als plicht hebben deze leer, ontvangen van de Paus, door te geven aan de priesters, vooral aan de pastoors, die dan die loer doorgeven aan de gelovigen. Dat is de structuur (of orde) van de H. Kerk door GOD zelf gevestigd.

Gebeurt het dat Bisschoppen de leer en de richtlijnen die zij van de Paus ontvangen niet doorgeven of naar eigen goeddunken wijzigen en zo doorgeven dan zijn zij in opstand tegen de H. Kerk en tegen Jezus Christus. Zij zijn ongehoorzaam aan de Paus en zijn verantwoordelijk voor de geloofsafbraak bij de gelovigen, die zij misleiden. Zo breken zij de orde af door God ingesteld. In zulk geval mag men niet gehoorzamen aan diegenen die zelf ongehoorzaam zijn aan het opperste gezag. Dat zegt ons het gezond verstand.

Paus Paulus VI is altijd, zoals al zijn voorgangers, tegen de handcommunie geweest. Hij gaf altijd de H. Communie op de tong volgens de eeuwenoude traditie van de H. Kerk. Wij mogen niet luisteren naar allerhande drogredenen van valse profeten. 't Zijn wolven in schapenvacht die ons de handcommunie willen opdringen. Herken en eerbiedig JEZUS werkelijk tegenwoordig in het Allerheiligste Sacrament, het Sacrament van zijn grote liefde. Verzaak aan de onwaardige handcommunie. PIJNIG JEZUS NIET LANGER Ontvang Hem met eerbied, geknield en op de tong, alleen uit de hand van de priester. Zo blijft GIJ trouw aan Kerk en Paus. Zo volgt gij de rechte weg.

Waarom de handcommunie? Hier volgt het antwoord! Lees aandachtig!
Citaat uit « QUE PASA ». Spaans weekblad van 26 april 1976. In 1928-1929, op een congres van de loge (vrijmetselarij) werd o.a. verklaard: « Onze taak is het de Rooms Katholieke Kerk af te breken om ze te vervangen door een wereldgodsdienst waarin alle godsdiensten en sekten opgenomen worden. Een Kerk waarin niets meer geboden of verboden wordt. De Kerk van de vrijheid!

Wij moeten beginnen met het geloof in de tegenwoordigheid van Christus, in de Heilige Eucharistie te vernietigen! 't Is de steunpilaar van de Katholieke Kerk! Eens die steunpilaar weg, valt geheel het gebouw in puin! Eerst en vooral moeten wij bekomen dat de katholieken rechtstaande, zonder kniebuiging, de hostie in de hand ontvangen. Eens dit bereikt, valt al de rest als een rijpe vrucht In onze handen! De communiebanken moeten weg uit de kerken!

Weg met de knielbanken en bidstoelen t Het tabernakel moet weg van de altaren! De Sacramentsprocessies moeten verdwijnen. De rest zal volgen! Veel priesters zullen ons helpen !!!...

Stemt dit niet tot NADENKEN!
Bron: Oude tekst van Vanderveken† en aangevuld met recente informatie.

Br. Hendrikus van der Wal ocd

Bierbeek (B)

